
W.I.S.H.

Saskia van Velzen



Niet lang geleden, in een land niet ver hier vandaan, leefde eens een meisje dat
een hele grote wens had. Ze wilde heel graag eindelijk de juiste prins ontmoeten.
Een prins die precies goed voor haar was. Tot dan toe leek het niet te lukken. De
een was te oud, de ander te jong en een derde was druk met andere dingen. Ze
zuchtte en keek uit het raam. Maar helaas, geen prins. Zelfs geen wit paard.

Toen ze in de gaten kreeg dat uit het raam staren niet hielp besloot ze in actie te
komen. Ze besloot om zelf op zoek te gaan naar haar prins. Daarvoor moest ze
natuurlijk wel op pad. Het was een weg vol gevaren en obstakels om te
overwinnen. Met de vier stappen van W.I.S.H. in de hand ging ze op pad. 

Met behulp van haar toverstokje, de zeven dwergen en een heuse draak eindigt
ze tenslotte in het kasteel. Met haar prins.

Hoe dat gegaan is? Lees maar verder.



Wave your wand


